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Missionvale Care Centre 

De laatste maanden waren vol met van 

alles. In augustus werd de memorial day 

voor sister Ethel gehouden.  

Alweer 2 jaar geleden dat ze is 

overleden. Ze was de oprichtster van 

het Missionvale Care Centre, waar ik 

deel van mijn tijd werk. Sinds die tijd zijn 

er best dingen verandert bij het 

centrum. Mijn werk is vooralsnog 

grotendeels het recycle swopshop 

project. Maar ik hoop over niet al te 

lange tijd ook iets anders te kunnen 

beginnen. Gisteren was het een 

regendag en een swopshop dag, een 

aantal mensen kwamen tussen de buien 

door met hun verzamelde lege flessen 

etc. Dat is niet gemakkelijk, want de 

rooie grond is modderig, soppig en 

glibberig wanneer het zo hard 

geregend heeft. Het blijft aan je 

schoenen kleven en dus ook aan de 

karretjes of wat ze gebruiken.  

 

Parkrun 
Op de zaterdagochtend wordt hier in 

de stad op 2 plekken de parkrun 

gehouden. Ik heb nu een aantal keren 

meegedaan. Het is vrij om mee te doen, 

te rennen of (flink tempo) te wandelen, 

de start is om 8 uur. De route dichtbij mij 

is door het bos, land, met een aantal 

heuveltjes. Goede manier voor een 

beetje beweging en buiten zijn!  

Van José: 
FREE 
Een zaterdag was de bruiloft van een 

stel die FREE, het rehabilitatie 

programma, gevolgd heeft.  

Het eerste stel van 3 die trouwen in 

deze maanden. Erg mooi om dat te 

zien, en bij te zijn. Dat door het 

programma, koppels er ook voor 

kiezen om te trouwen.  

En begin september zijn er weer 2 

deelnemers van FREE gedoopt, nadat 

ze Jezus aangenomen hadden.  

Altijd weer een mooi moment!  

In de huidige groep hebben we een 

aantal jeugdigen van rond de 20, 

onze focus qua doelgroep.  

We bidden dat er meer van de leeftijd 

komen om het programma te volgen 

en vrij te komen van verslaving.  

 

Woman Conference 
Eind augustus was een woman 

conference georganiseerd door de 

vrouwen group bij onze gemeente. Dit 

was erg mooi. We waren gevraagd 

om in de kleuren rood, roze en oranje 

te komen. Er waren getuigenissen, 

bijzondere en ook moeilijke verhalen 

waardoor we werden bemoedigd.  

En zo was er nog veel meer in de 

afgelopen maanden. We hebben de 

Art of Joy workshop gepland voor de 

gemeente, met goedkeuring door de 

leiders start het begin oktober,  

3 avonden. Daar kijk ik naar uit!  

 

José op Missie 

Hebreeën 13: 5 en 6 

 
“Ik zal u beslist niet 

loslaten en Ik zal u 

beslist niet verlaten. 

Daarom zeggen we 

met goede moed:  

de Heere is voor mij 

een Helper en ik zal 

niet vrezen” 

 

 

 
Gebed  

 

  Bid voor 
Alle facilitators bij FREE 

 

De jongemannen in het  

recycleteam en de anderen  

die ik zie in de support groep,  

bid voor geloof en groei, en  

God’s bescherming en  

ontferming 

 

Mijn geloof, bescherming, Zijn 

leiding in mijn werk en alles 

eromheen 

 

Mijn Visum 

 

        Dank voor  
Zijn goedheid 

 

Dat Hij in alles voorziet 

 

De mooie dingen, 

evenementen, waar ik bij 

mocht zijn 

 

Dat we de workshop Art of 

Joy kunnen geven 

 

  

Oktober 2023 

 
  Bruidspaar FREE deelnemers 

  → In de pauze bij FREE 
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Agenda: 

Puzzel actie 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    
 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

    

  

    

 

  

      

     

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Expositie 
Bij mijn kerkelijke gemeente hier in PE werd in september een kunst expositie 

gehouden.  

Het thema was ‘breakthrough’, doorbraak,  

gelijk met het thema voor het kerkelijk jaar.  

Ik heb 2 tekening ingeleverd voor de expositie.  

Er werden een aantal erg mooie werken, 

met een boodschap, tentoongesteld.   

 

 

Vanuit het hometeam 
Op 23 september hebben we als hometeam de hometeamdag van stichting 

Kimon bezocht. Het was fijn om andere hometeams te ontmoeten, ervaringen 

uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen. Maar vooral om te merken dat 

God en Zijn woord de verbindende factor is. 

Om samen met de veldwerkers God centraal zetten in ons leven en vandaar 

uit kan Zijn woord kracht doen.  

 

Wist u dat we ook een zendingspuzzel verkopen? Deze is te bestellen door  

een mail te sturen naar: puzzelactiewierden@gmail.com onder vermelding 

van naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de puzzel kost € 15,- 

 

           Groeten vanuit het hometeam 
 

 

 

Home team José op Missie 

 

Mailadres:  joseopmissie@gmail.com 

Facebook: Jose op Missie 

 

Wilt u haar financieel steunen? 

Dat kan t.n.v.  stichting Kimon o.v.v.: José Weijers project Zuid Afrika 

Bankrekeningnummer: NL77ABNA0400598698 te Apeldoorn 

Oktober 2023 
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Aan de kust bij een ruige zee   


